
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

 
Belangrijke / interessante data 
 

• Wo 14 t/m vr 16 februari Vieringen rondom  
veertigdagentijd   

• Ma 19 t/m 23 feb.  Voorjaarsvakantie 

• Ma 26 februari   Studiedag team, alle kinderen  
zijn vrij  

• Woensdag 6 maart  Informatiemiddag nieuwe  
ouders (lees hieronder) 

• Vrijdag 8 maart   2e inloopmoment (nieuwe) 
ouders voor aanmelding kind 

 
Op wo 6 maart verschijnt de volgende nieuwsbrief.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief 12 
Donderdag 15 februari 2024 

Algemene berichten 

http://mijnpleinschoolwijhe.nl/Nieuws


Informatiemiddag nieuwe ouders 
Na de kerstvakantie en tot aan de zomervakantie 
verwelkomen wij weer flink wat nieuwe kinderen.  
Welkom allemaal! Voor de ouders van deze nieuwe kinderen  
organiseren wij een informatiemiddag. Graag nodigen wij 
jullie uit op woensdag 6 maart van 14:30 tot 15:30 uur.  
De informatiebijeenkomst gaat over het reilen en zeilen in 
onze groepen 1-2-3, er is gelegenheid voor het stellen van 
vragen en je ontmoet alvast andere ouders.  
De betreffende ouders ontvangen per mail een uitnodiging! 
 
Nieuw IPC thema  
Na de voorjaarsvakantie starten we met een nieuw IPC 
thema.  
 
Voor de onderbouw is dat ‘Wij gaan de wei in’ 
Rondom dit thema gaan we op zoek naar alles wat groeit en 
bloeit en leren we alles over de natuur om ons heen. We 
maken ook een educatief/natuur uitstapje. 
 
Voor de middenbouw is het thema ‘Tijd en plaats’ 
We weten dat de zon ons licht geeft, de aarde verwarmt en 
dingen helpt groeien, maar wat heeft de zon te maken met 
tijd? Tijd om het uit te vinden!  
 
In de bovenbouw is het thema ‘Wat als het jou overkomt?’  
De kinderen leren over verschillende rollen van Nederland 
tijdens oorlogen en gevechten in de 20ste eeuw, waarbij we 
met name inzoomen op de Tweede Wereldoorlog. We 
bekijken de sporen van de oorlog in Wijhe middels een 
rondgang en ontvangen een gastspreker vanuit 



herinneringskamp Westerbork, waar we ook op excursie 
zullen gaan.  
 

Project Rwanda  
Misschien hebben de kinderen er thuis al over verteld: ons 
‘project Rwanda’.  
 
Met onze vastenactie en de werving van sponsoren en 
donaties, zamelen we geld in voor het goede doel. In dit 
geval: het onderwijs in Rwanda naar een hoger niveau 
brengen, waarbij bewegend en spelend leren centraal staan. 
Door onze kennis en ervaringen te delen bouwen we samen 
aan een wereld waarin kinderen overal dezelfde kansen 
krijgen om spelenderwijs op een actieve manier te kunnen 
leren. In de meivakantie reizen juf Nienke en juf Esther af 
naar Rwanda om onze ambitie persoonlijk te gaan vormgeven 
in gerichte activiteiten op één of meerdere scholen in 
Rwanda, in samenwerking en overleg met Gerjanne 
Ravenhorst (stichting Twiga dukina). 
 
Project Rwanda is niet 
alleen voor kinderen, maar 
ook door kinderen! Wij 
hopen natuurlijk zoveel 
mogelijk kinderen, maar 
ook volwassenen, in 
beweging te krijgen. Want 
samen kunnen we het 
verschil maken, en 
onderwijs verbindt ons allemaal!  
 

Wil je meer weten? https://locusjak.nl/project-rwanda/ 

https://locusjak.nl/project-rwanda/


De Veertigdagentijd 
De Veertigdagentijd begint middernacht op de laatste dag 
van carnaval. We vieren dan Aswoensdag, waarop de 
Veertigdagentijd begint, de vastentijd. Het traditionele vasten 
wordt tegenwoordig op veel manieren ingevuld. Je kunt 
ervoor kiezen om sober te zijn in je eten en drinken, maar 
ook om minder gebruik te maken van je telefoon of 
computer, de auto te laten staan en met het openbaar 
vervoer te reizen. Consuminderen, oefening in aandacht, 
meer tijd of zorg voor elkaar. Veertig is een heel belangrijk 
getal in de bijbel. Het beschrijft de tijd die je nodig hebt om 
innerlijk te kunnen veranderen, vandaar de Veertigdagentijd. 
 
Vieringen  
In deze Veertigdagentijd zijn er op school drie kleine 
vieringen op weg naar Pasen, steeds onder het thema ‘Op 
Goede Grond’.  
We staan stil bij wat we ontvangen uit de grond, en hoe 
waardevol dat is. Tijdens de vieringen wordt er ook aandacht 
besteed aan het goede doel. 
 
Oproep Kinderkoor voor de 
Paasdienst 
Welke kinderen willen meezingen met 
Pasen? Bij voldoende deelname 
kunnen de kinderen meezingen met 
de liedjes. Er zit een Engels lied bij dat 
we samen met de Cantorij willen zingen en Cheryl zal dan ook 
weer mee doen op de djembé.  
 



De repetities zijn op donderdag 14 maart en 21 maart van 
17.30 tot 18.00 uur in ‘t Langhuus (Langstraat Wijhe) en 
zaterdagmiddag 30 maart om 16.00 uur in de Nicolaaskerk in 
Wijhe tot 16.30 uur. Opgeven kan tot 1 maart bij Carien 
Duursema: carienduursema@gmail.com.  
 
Scholen voor morgen 
Zoals jullie weten werken we met verschillende partners 
samen aan de toekomst in het project Scholen voor morgen.  
Dit jaar deden De Wije, Mijnpleinschool Wijhe, De Bieënkorf 
en de Capellenborg voor het eerst gezamenlijk mee aan de 
nationale voorleesdagen. Professionals vanuit peuterwerk, 
basis- en voortgezet onderwijs creëerden samen een 
uitdagend aanbod met zang, spel en beweging voor peuters 
en kleuters rondom het prentenboek van het jaar “Help, een 
verrassing!” Dit was een groot succes. Dit en meer over de 
samenwerking lees je in de Nieuwsbrief Kindcentrum Wijhe 
die je deze week via klasbord ontvangt. 
 
Fijne vakantie allemaal! 
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